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Boekhorst

Activiteitenkalender

Maandag 21-08: Eerste schooldag

Dinsdag 22-08: Luizencontrole

Vrijdag 08-09: Studieochtend groep %2

Donderdag 12-09: Informatieavond

Maandag 21-09: Personeelsdag - leerlingen vrij

Maandag 25-9: Start Prima anti-pestproject

Maandag 26-09 en vrijdag 28-09: Startgesprekken gr 1 t/m 8
Woensdag 04-10: Start kinderboekenweek

Maandag 16-10 t/m vrijdag 20-10: Herfstvakantie

Beste ouder(s)/verzorger(s), assalamoe aleikoem,

Aankomende maandag is het zover incha Allah: de eerste schooldag! De leerkrachten hebben er ontzettend zin
in om het nieuwe schooljaar samen met de leerlingen te starten incha Allah. Afgelopen week is het team druk
geweest om het nieuwe schooljaar voor te bereiden. Maandag starten we met een leuke opening op het
schoolplein.

De komende weken besteden we voldoende tijd aan het elkaar leren kennen én aan de ‘gewoonte- en
groepsvormingslesjes’. We staan dan stil bij vragen als: 'Hoe gaan we met elkaar om? Hoe ruimen we op? Hoe
zorgen we voor elkaar en voor ons werk, enzovoort.' We zijn weer helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar
insha'Allah, we hopen u en uw kind (eren) ook! Bijgaand volgt informatie zodat u zo goed mogelijk wordt
geinformeerd over de start van het schooljaar.

Moge Allah s.w.t dit schooljaar zegenen en er vele mooie ontwikkelingen uit laten voortkomen incha Allah.

Wa salaam oe aleikoem,

QOuissal Amekran
Schoolleider Al Amana Boekhorst

Agenda

Informatieavond

Op dinsdag 12 september a.s. hebben we een informatieavond georganiseerd voor u als ouder. De
leerkrachten informeren u dan over hoe wij op Al Amana te werk gaan en over wat uw kind dit jaar
aangeboden krijgt. Het programma van deze avond ontvangt u binnenkort van ons in sha'Allah.

Start kinderboekenweek woensdag 4 oktober

Van 4 t/m 15 oktober 2023 staat diversiteit centraal middels het thema:; Bij mij thuis’

Op school zal er dan a.d.h.v. leuke lessen extra aandacht besteed worden aan boeken en aan
het belang én plezier van lezen. Doe mee en motiveer uw kind ook thuis (meer) te gaan lezen!

Moederbijeenkomsten
Speciaal voor onze moeders willen wij themabijeenkomsten organiseren in samenwerking met onze

oudercommissie. Dit doen wij in het kader van Educatief Partnerschap. School en ouders hebben elkaar
hard nodig om zich optimaal in te kunnen zetten voor het welzijn van onze ki
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Het idee achter deze themabijeenkomsten is om op interactieve wijze én onder het genot van een kopje
koffie/thee, gezamenlijk meer te weten te komen over onderwerpen die ons helpen onze kinderen beter te
ondersteunen in hun ontwikkeling. Het voornemen is om in de toekomst ook vaders te betrekken.
Binnenkort krijgt u hierover meer informatie.

Startgesprekken

26 september en 28 september a.s. vinden de startgesprekken plaats in sha’Allah. Tijdens deze
gesprekken kijkt de groepsleerkracht samen met u naar hoe school en ouders elkaar kunnen helpen in de
ontwikkeling van het kind.

In het kader van bewustwording en eigenaarschap, vragen we ouders die kinderen hebben in de groepen
6, 7 en/of 8 om hun kind(eren) naar het gesprek mee te nemen.

De gesprekken duren 10 minuten. Meer informatie over de startgesprekken ontvangt u t.z.t. van ons in
sha’Allah.

Herfstvakantie

Vooruitblikkend naar de herfstvakantie willen wij u alvast laten weten dat deze plaatsvindt van maandag 16
oktober 2023 t/m vrijdag 20 oktober 2023. De leerlingen zijn dan vrij. We zien de leerlingen graag weer
terug op maandag 23 oktober a.s. Op deze dag zal tevens de tweede luizencontrole uitgevoerd worden
insha’Allah.

Algemene zaken en huishoudelijke mededelingen

Hieronder treft u een aantal algemene mededelingen.

Om (nieuwe) ouders wegwijs te maken op Al Amana en bekende ouders (nogmaals) te informeren, volgen
hieronder ook een aantal schoolregels en schoolafspraken die Al Amana hanteert. Handhaving van deze
afspraken is nodig om een goede en gestructureerde schoolomgeving voor uw kind(eren) te kunnen
waarborgen. In het kader van Educatief Partnerschap is uw medewerking hierin onmisbaar.

Hulpouders gezocht!

De hulp van ouders bij het aanbieden van extra activiteiten is onontbeerlijk voor scholen. Om de
organisatie van deze activiteiten goed te laten verlopen, zijn wij op zoek naar ouders die graag een handje
mee helpen. Vorig schooljaar hebben we weer nieuwe leden van de OC (oudercommissie) aangesteld. Zij
zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen

De taken van de OC bestaan uit het ondersteunen van het team bij het organiseren/voorbereiden van
verschillende activiteiten die op school plaatsvinden en het helpen bij de uitvoering hiervan.

Omdat we de ouderbetrokkenheid graag vergroten en ons ervan bewust zijn dat er ook ouders zijn die niet
structureel willen/kunnen helpen, maar wel graag af en toe een steentje bijdragen, gaan we samen met
oudercommissie om tafel en bespreken we hoe wij dit het beste kunnen gaan inrichten voor aankomend
schooljaar. U ontvangt hier vanuit de oudercommissie hog een aparte brief over.

Rapporten

De rapporten heeft u voor de vakantie tijdens de rapportgesprekken mee naar huis gekregen.

We hopen dat u, net zoals wij, trots bent op de inzet die uw kind heeft getoond.

We verzoeken u vriendelijk om het rapport volgende week weer bij de groepsleerkracht in te leveren indien
u dat nog niet gedaan heeft. Baraka Allahoe fikom.

Gym

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week gymles. De lessen worden verzorgd door
externen en zullen starten voor de groepen 3 t/m 5 op maandag 28 augustus a.s. Voor de groepen 6 t/m 8
zullen deze starten op donderdag 31 augustus a.s. De lessen zullen worden gegeven door 2 nieuwe
vakleerkrachten.

Beide leerkrachten zullen zich in een eerstvolgende nieuwsbrief aan u voorstellen. In de kleuterklassen worden
de gymlessen door de groepsleerkrachten zelf gegeven in de gymzaal. Ouders van de kleutergroepen worden
hierover binnenkort geinformeerd.



Voor o.a. de gymlessen is het belangrijk dat de (jongere) kinderen zich zelfstandig weten aan- en uit te
kleden. Uit praktisch oogpunt willen we u vragen om uw kind makkelijke kleren en schoenen aan te doen op
de dag dat het gym heeft. Ook willen we u eraan herinneren op die dag schone gymkleren mee te geven.

De top 5 gymregels

1. Tijdens de gymlessen zorgen alle kinderen voor goede sportspullen:

- (T-)shirt

- Sportbroek

- Zaalschoenen (die niet afgeven!)

2. Alle sieraden doe je af en laat je in de kleedkamer.

3. Je wacht met de zaal binnenkomen totdat de vorige groep weg is en de juf je ophaalt.
4. Wanneer je de zaal binnenkomt, neem je rustig plaats op de banken.

5. Je verlaat de zaal alleen met toestemming van de juf.

En natuurlijk gaan we respectvol met elkaar om. Mocht u vragen hebben over de gymlessen, dan kunt u
hiervoor terecht bij de schoolleiding. Wilt u bovenstaande afspraken ook thuis met uw kind(eren)
bespreken? Barakalahou fiekoum

Salaat/ gebed

Bij ons op school wordt het dohr-gebed van maandag tot en met donderdag gezamenlijk op

school verricht door de leerlingen van de groepen 5 t/m 8.

Om het proces rondom de woedoe’ (de kleine wassing) en het gebed zo goed en soepel mogelijk te
laten verlopen in sha'Allah, doen wij graag een beroep op uw steun en betrokkenheid. We verzoeken

u vriendelijk om onderstaande punten goed met uw kind(eren) te bespreken en ze hierin ook vanuit huis
te begeleiden:

We willen u vragen om erop toe te zien dat uw kind(eren) ’s ochtends het huis verlaat/verlaten terwijl hij/zij in
staat van woedoe’ is/zijn en schone sokken aan heeft/hebben. Wanneer dit het geval is, is het namelijk voor
uw kind(eren) toegestaan om bij het opnieuw verrichten van de woedoe’ slechts over zijn sokken te vegen
i.p.v. de sokken uit te doen en de voeten geheel opnieuw te wassen. Hierdoor zal de woedoe’ op school
soepeler verlopen in sha Allah.

De volgende overlevering laat zien dat de woedoe’ met het verrichten van deze handeling geldig is.

al-Moeghierah ibn Shoe’bah (moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert: “Op een nacht was ik onderweg
met de Profeet (vrede zij met hem) en vervolgens goot ik (water) uit een Idaawah (een leren kommetje)
voor de Profeet (vrede zij met hem), waarna hij zijn gezicht en armen waste en hij veegde over zijn hoofd.
Vervolgens bukte ik om zijn sokken uit te trekken waarop hij zei; “ Laat ze! |k heb ze aangetrokken in
een staat van woedoe.” Vervolgens veegde hij over zijn sokken.” (al Boekhaarie & Moeslim)

Tevens is het zo dat volgens een deel van de geleerden het voor de meisjes is toegestaan om over
hun hoofddoek heen te vegen. Zij hoeven deze op school dus niet perse af te doen.

De volgende overlevering laat zien dat de woedoe’ met het verrichten van deze handeling geldig is. Er
is hierbij geen voorwaarde verbonden aan het hebben van woedoe’ voordat men over de hoofddoek
mag wrijven zoals dat bij het vegen over de sokken wel het geval is.

al-Moeghierah ibn Shoe’bah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft verhaald: “dat terwijl de Profeet (vrede
zij met hem) de woedoe’ verrichtte, hij over zijn voorhoofd, tulband en sokken veegde.” (Moeslim)

De geleerden die het toestaan doen dit onder andere vanwege de betekenis van de algemene woorden van
de Profeet (vrede zij met hem): “Veeg over de Khoeffayn (sokken) en de hoofdbedekking.” (Ahmad)
Naast de bovengenoemde overleveringen, zijn er ook andere authentieke bewijzen omtrent deze zaken.

Omdat er een groot aantal leerlingen zijn die op school de woedoe’ (opnieuw) moeten verrichten en wij maar
beperkte tijd hiervoor beschikbaar kunnen stellen, stellen wij uw medewerking zeer op prijs. We zijn ons ervan
bewust dat er ouders zullen zijn die het fijner vinden als hun kind geen gebruik maakt van de bovengenoemde
vergemakkelijking. Dit respecteren wij uiteraard. Deze kinderen kunnen de gebruikelijke rituele wassing
verrichten (zolang het kind de toiletruimte schoon achterlaat).



Kleding en haardracht leerlingen

Onze geliefde profeet v.z.m.h. heeft ons geleerd dat een mooi karakter een groot goed is. Het

goede gedrag vormt onze innerlijke hijab. Hiernaast laat onze uiterlijke hijaab (kledingdracht conform
de islamitische richtlijnen) zien waar wij voor staan en biedt het ons bescherming.

Om deze belangrijke norm van ons geloof aan onze kinderen over te dragen, stimuleren wij graag

de leerlingen vanaf groep 5 om zich conform de islamitische richtlijnen te kleden.

Met name ook omdat zij het dohr-gebed op school verrichten.

Wij vragen u als ouder weer om uw steentje hierin bij te dragen door de volgende richtlijnen in acht
te nemen:

Aangaande de jongens

Wij vragen ouders erop toe te zien dat de jongens een t-shirt of trui naar school dragen met daaronder een
lange broek of een korte broek die in ieder geval de knie reikt. De kleding dient het lichaam niet

te accentueren (let daarbij ook op dat als uw kind bukt tijdens het bidden zijn rug niet wordt ontbloot). Let u
er verder op dat de jongens hun haren gelijkmatig geknipt hebben. Dit laatste geldt voor alle leerjaren.

Aangaande de meiden

Voor wat de meiden betreft, zien wij graag dat de meiden in de bovenbouwgroepen (vanaf groep 5) een
hoofddoek dragen en ruim vallende kleding.

Wanneer een meisje ervoor kiest een broek te dragen, dan vragen wij u erop te letten dat het een wijde broek
is en dat zij hierboven een tuniek/blouse/jurkje draagt die tenminste tot aan de knieén reikt. Draagt uw
dochter liever een rok of jurk, dan geldt ook hiervoor dat deze ruim om het lichaam dienen te vallen.

Het is goed om de meisjes aan te leren hun voeten te bedekken (in ieder geval dienen de voeten tijdens het
gebed bedekt te zijn).

Het is van belang dat bovenstaande voorschriften met veel wijsheid en liefde worden overgebracht.
Onze kinderen mogen trots zijn op wie ze zijn.

Gezonde school en gezond beleid

In samenwerking met u als ouder, willen wij er als school voor zorgen dat de

kinderen zich al vroeg bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken
van een gezonde voedingskeuze.

Dit is dan ook de reden dat we investeren in een gezond schoolbeleid. Wij zien

dan ook graag weer dat alle leerlingen om 10.00 uur fruit en/of groente eten en
uitsluitend water drinken. Denkt u er hierbij aan dat u zelf het fruit dat u meegeeft zo
klaarmaakt dat uw kind(eren) het meteen/makkelijk kan/kunnen eten?

Ook willen we u vragen om een gezond lunchpakket aan uw kind(eren) mee te geven zonder koekjes of andere
zoetigheden. Ongezonde voeding gaat weer terug mee naar huis. We rekenen incha Allah weer op uw
medewerking. Barakalahou fiekoum!

Traktaties:

Wanneer er sprake is van een feestelijke gebeurtenis mag er getrakteerd worden. U kunt hierbij denken aan
een traktatie wegens Eid ul adha (het offerfeest), ied ul fitr (het suikerfeest) of wegens de geboorte van een
broertje of zusje. Maar uw kind mag daarnaast ook ‘zomaar’ of ‘uit liefde voor de kindjes’ trakteren.
Verjaardagen vieren wij echter niet op school. Wij verzoeken u vriendelijk hier rekening mee te houden en uw
kind geen traktatie mee te geven op zijn/haar verjaardag.

Omdat er onder islamitische geleerden meningsverschillen zijn over het wel/niet toegestaan zijn van bepaalde
ingrediénten die in bepaalde producten zitten (dierlijke vetten, gelatine, e-nummers) en wij als school discussie
hierover willen voorkomen, spreken wij graag met u af dat u uw kind(eren) alleen traktaties meegeeft als fruit,
dadels, pruimen, vijgen, noten of popcorn. Een zelfgemaakte (verantwoorde) traktatie mag uiteraard ook. Dit
sluit ook mooi aan bij onze gezonde school beleid.



Start van de dag

De start van de dag is een belangrijk moment. De leraar geeft kort informatie zodat alle leerlingen aan het
werk kunnen gaan. Het kan ook zijn dat er gestart wordt in de kring. Om dit proces goed te laten verlopen
is het belangrijk dat de kinderen op tijd aanwezig zijn.

- Om 08:20 uur gaat de buitendeur open. U kunt uw kind dan binnen brengen.

- Om 08:30 uur gaan de deuren van de lokalen dicht en beginnen de lessen.

Het is prettig als u voor die tijd afscheid heeft genomen, zodat de leerkracht op tijd kan starten met de les.
Op deze manier maken we efficiént gebruik van de schooltijd.

Wilt u de leraar iets laten weten over bijvoorbeeld wie uw kind komt ophalen, geef dit dan even mee op een
briefje of laat uw boodschap achter bij de administratie.

Voor een meer persoonlijke mededeling is er altijd tijd. Bijvoorbeeld verdrietjes die van invloed kunnen zijn
op het gedrag van uw kind. Na schooltijd kunt u altijd een afspraak maken indien u meer informatie wenst
te delen.

Let op: Om de veiligheid te garanderen en het overzicht te behouden, is het schoolplein in de ochtend voor
8.20 alleen toegankelijk voor de leerlingen die met het leerlingenvervoer komen. Voor deze leerlingen is er
toezicht in de voetbalkooi. De deur bij de voetbalkooi zal dan ook de ingang zijn voor deze leerlingen. Alle
andere leerlingen zijn vanaf 8.20 van harte welkom via de hoofdingang en kunnen meteen naar binnen
lopen. Het verzoek is om uw kind niet te vroeg naar school te sturen. Barakalahou fiekoum.

Spelinloop kleuters

Voor de kleuters is er aan het begin van de dag ruimte voor de spelinloop. Ouders mogen samen met hun
kind de klas in om een werkje te doen of een verhaaltje te lezen. Dit in het kader van een warme
overdracht en om de overgang van huis naar school te versoepelen.

De spelinloop is tussen 8.30-8.40 uur. Om de rust binnen de school te bewaren voor alle groepen
verzoeken wij u vriendelijk om na de spelinloop de school te verlaten.

Let op: Ook voor de kleuters geldt dat zij om 8.30 op school dienen te zijn.

Ophalen van leerlingen

De bel gaat om 15.00. Uw kind komt met de groepsleerkracht naar buiten. Om de rust en het overzicht te
behouden op schoolplein verzoeken we u vriendelijk om op tijd uw kind op te halen en om buiten het
schoolplein te wachten. Voor de ouders van leerlingen voor de kleutergroepen: U kunt bij het kleuterhek
wachten op uw kind. Eerder in het afgelopen schooljaar is aangegeven om meteen het schoolplein te
verlaten, zodat wij voldoende toezicht en overzicht kunnen behouden op de leerlingen die met het
leerlingenvervoer meegaan. Barakalahou fiekoum

Kleding kleuters

Omdat het zo en nu dan voorkomt dat er ongelukjes gebeuren in de kleuterklassen, verzoeken wij

u vriendelijk kinderkleding die u niet meer gebruikt aan de school te schenken. Bij een ongelukje kan
een kind dan schone kleren aan krijgen. Graag in een tasje met de naam van uw kind er op, zodat er
voor elke leerling een reserve setje kleding is.

Kloppen uw contactgegevens nog?

Voor ons als school is het uitermate belangrijk dat wij ouders rechtstreeks en snel kunnen
bereiken wanneer wij met vragen zitten of wanneer wij u over uw kind willen berichten bijvoorbeeld.
Daarom vragen wij u bijtijds om uw contactgegevens door te geven middels Parro aan onze administratie.
De afgelopen jaren was u van ons gewend dat u middels een brief uw voorkeuren aan kon geven m.b.t. uw
privacy voorkeuren op het gebied van foto’s en beeldmateriaal. In Parro heeft u de mogelijkheid

deze voorkeuren aan te geven. Wilt u hier z.s.m zorg aan dragen? Barakalahou fiekoum.

Kind af- of ziekmelden

Regelmatig komt het voor dat leerlingen om welke reden dan ook afwezig zijn. Wij willen u erop attenderen dat
het uw verantwoordelijkheid is als ouder om de afwezigheid van uw kind op tijd aan ons te melden. Vanaf
aankomend het schooljaar kunt u absenties makkelijk doorgeven via Parro Vermeld daarbij s.v.p. duidelijk de
reden van afwezigheid van uw kind.

Wilt u de afwezigheid van uw kind s.v.p. vo6r 8.30 uur bij ons melden? Anders zijn wij genoodzaakt om uw
kind als ‘ongeoorloofd afwezig’ te registreren. Baraka Allahoe fiekoem.



Heeft u een afspraak voor uw kind staan?

Wilt u de afspraken bij de (tand)arts, orthodontist, logopedie, enz., zoveel mogelijk buiten de
schooltijden plannen? Als dit echt niet mogelijk blijkt, verwacht de school dat dit tijdig door de ouders
(middels absentie melden via Parro of anders telefonisch) bij de groepsleerkracht wordt gemeld. .

Kostbare spullen en zakgeld

Tot slot verzoeken we u vriendelijk geen kostbare spullen aan uw kind(eren) mee te geven. Wij als school zijn
niet aansprakelijk voor eventuele schade/vermissingen.

Ook willen we u vragen uw kind(eren) geen geld en telefoons mee naar school te geven.

We hopen u zo voldoende geinformeerd te hebben en wensen iedereen een fijn schooljaar toe
incha’ Allah!

Wa salamoe alaikom,
Team Al Amana Boekhorst



